
Beste bestuursleden, beste ledenraadsleden, 
  
Ruim twee jaar geleden heb ik manege de Duiksehoef in Loon op Zand gekocht. Dat was een 
manege voor grote paarden. Mijn ouders en ik hebben meteen geïnvesteerd om de locatie ook 
geschikt te maken voor het onderbrengen van IJslanders en voor het organiseren van 
wedstrijden. We hebben oa een 250 meter ovaalbaan aangelegd. Het terrein is ook uiterst 
geschikt voor het onderbrengen van wedstrijd deelnemers en hun paarden. We hebben verder 
goede voorzieningen, zoals een buiten- en binnenbak, een longeerkraal en een bos naast de 
deur. 
  
Inmiddels hebben we een paar wedstrijden georganiseerd, de laatste (het NK voor de jeugd) in 
het weekend van 27 en 28 september. 
  
Tot onze spijt zijn onze ervaringen met de ondersteuning van het NSIJP teleurstellend. Het lijkt 
wel of we blij moeten zijn dat we een wedstrijd “mogen” organiseren in plaats van dat we onze 
uiterste best doen om de vereniging iets te bieden. We merken dat we achteraf kritiek krijgen 
omdat we kennelijk geacht werden dingen te regelen die vooraf niet met ons zijn 
gecommuniceerd. In aanloop naar de wedstrijd toe merken we dat het vaak nodeloos 
moeizaam gaat. 
  
Kortom: een wedstrijd organiseren levert ons veel, erg veel negatieve energie op. Dat hebben we 
er niet voor over. Daarom hebben we helaas de beslissing moeten nemen geen wedstrijden 
meer te organiseren totdat er grondige aanpassingen zijn gekomen in de samenwerking, de 
communicatie en, niet onbelangrijk: het plezier, die horen samen te gaan met het organiseren 
van wedstrijden. 
  
Ik hoop dat bestuur en Ledenraad deze noodkreet op de ALV in november willen bespreken. 
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